
 

Brief van ds. Spijkerboer, waarin hij aangeeft het beroep naar Zevenaar aan te ne-

men, 23 augustus 1946. 

20. Hendrik Bernhard Spijkerboer 
 
Spijkerboer is geboren in een predikantsgezin op 11 september 1898 te Harderwijk. Hij studeerde 
aan de Rijks Universtiteit te Utrecht en werd in 1923 kandidaat in de kerkprovincie Groningen. Hij 
trouwde met Maria Catharina Briët (º15 februari 1900). Op 10 augustus 1924 werd hij door zijn 
schoonvader, ds. H.C. Briët, bevestigd tot predikant te Midlum (bij Harlingen). In 1927 werd hij ver-
bonden aan de Hervormde Gemeente te Gaast en in 1934 aan de Hervormde Gemeente te Woud-
send. Spijkerboer was ondermeer secretaris van de Classicale Zendingscommissie in de classis Fra-
neker en van de Vereniging tot Evangelisatie in dezelfde classis. Ook was hij visitator in de kerkpro-
vincie Friesland. Hij maakte deel uit van het bestuur van de Friese predikantenvereniging en van 
het bejaardencentrum Thabor te Sneek. In de burgerlijk gemeente Wijmbritseradeel was hij voor-
zitter van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. 

 
Op 10 november 
1946 kwam Spijker-
boer naar Ze-
venaar. In aanwe-
zigheid van burge-
meester en wet-
houders (allen 

rooms-katholiek), 
de deken en de 
pastoor ontving hij 
op 17 november 
1946 na zijn beves-
tiging door zijn 
schoonvader de 
sleutels van de 
kluis in de consisto-
riekamer en de lijst 
van catechisanten 
ten teken dat hij de 
nieuwe predikant 
van de Hervormde 
Gemeente te Ze-
venaar was. Drie 
jaar later, op 4 no-
vember 1949, over-
leed zijn vrouw. 
Hendrikje de Boer 
(19 februari 1908 – 
27 maart 1998), die 
al sinds haar jeugd 
hulp in de huishou-
ding van het gezin 
Spijkerboer was, 
werd nu zijn huis-
genoot.  

Na de in-
voering van de 
nieuwe kerkorde 
van de Nederlandse 
Hervormde Kerk op 
1 mei 1951 werd 
Spijkerboer enige 

jaren assessor van het breed moderamen van de toen nieuw gevormde classicale vergadering van 
Doetinchem. Van zijn hand verscheen een serie artikelen over  ‘Het gevaar van de Oxfordgroep’. Op 
verzoek van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk zocht Spijkerboer contact met 
de Duitse Evangelische Kerk te Elten. Tot oktober 1952 leidde hij in die gemeente regelmatig kerk-



 

Ds. Spijkerboer, 1964. 

 

Afscheid ds. Spijkerboer 1964: in 

gesprek met notaris Mr. Jacob Hen-

drik Obbo Hazewinkel (1862-1964).  

 

 

diensten voor de daar wonende Nederlanders. Spijkerboer 
schuwde geen risico’s als het er om ging de eenheid onder de 
mensen te bevorderen.  
 Van november 1961 tot april 1962 had Spijkerboer ver-
lof om als geestelijk verzorger met een emigrantenschip een 
reis naar Australië te maken. Op zijn verzoek verving ds. Joan  
Agatho Heldring (◦ 1927) hem. Bij zijn terugkomst stelde Spij-
kerboer de kerkenraad voor dat hij een vervroegd  emeritaat 
aan zou vragen om ds. Heldring in zijn plaats te kunnen beroe-
pen; zelf zou hij als bijstand in het pastoraat nog twee jaar 
dienst kunnen doen; in die tussentijd zou de kerkenraad het 
stichten van een tweede predikantsplaats kunnen voorberei-
den. De kerkenraad ging niet in op het voorstel omdat de kos-
ten de draagkracht van de gemeente te boven zouden gaan. 
Bovendien vond hij de zaak teveel in het persoonlijke vlak lig-
gen en de indruk kunnen 
vestigen dat Spijkerboer 
zich ten behoeve van 
Heldring terug wilde 
trekken. Ook wilde de 
kerkenraad geen over-

haaste beslissing nemen.    
 Op 26 april 1964 ging Spijkerboer met emeritaat. Bij 
zijn afscheid waren alle hervormde en gereformeerde predi-
kanten uit de regio aanwezig, alle Zevenaarse pastoors en 
kapelaans, deken E.W.C. Frank, een afvaardiging van de re-
ligieuze zusters van het rooms-katholieke ziekenhuis, de 
burgemeesters van Zevenaar en Duiven en enkele wethou-
ders en raadsleden. Pastoor Clemens Veeger (1912-2006) 
schilderde Spijkerboer als een goede herder die ook katho-
lieken inspireerde. Burgemeester Frans W.J. van Gent (1910-
1988) betoogde, dat het onderwijs en de culturele en maat-
schappelijke zorg bij hem in dermate goede handen waren, 
dat naar zijn mening het voor de overheid onmogelijk was 
deze belangrijke zaken beter te behartigen. Spijkerboer ver-
trok naar Ankeveen om daar bijstand in het pastoraat te ver-
lenen. In 1978 vestigde hij zich weer in Zevenaar en over-
leed daar op 29 april 1981. 
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Beroepsbrief die op 30 juli 1946 door de kerkenraad naar ds. Spijkerboer is verzonden. 

 


