Petrus Dreux

Dreux, geboren op 21 december 1688 te Arnhem, werd op 7 oktober 1711 door het ‘groot consisto-
rie’ (het consistorie met enkele toegevoegde leden) ten overstaan van de heer Johannes Jacobus
Scheurman, praesis van de classis Kleef, ‘na ijverig gebed tot God modo ligitimo (op legitieme wij-

ze)

met meerderheid van

stemmen verkooren’ als op-
volger ds. Werning. Op 30
september 1718 kreeg hij
een beroep naar ’s Heeren-

berg.

over:

Dreux schreef daar-

‘Heeft de Perdiger aan
het Consistorium bekent
gemaakt de reden van
dese extra bijeenkomst,
welke was, dat de vier
Heeren Gedeputeerden
van een Eerw Kerken-
raad tot ’s Heerenberg
waren aangekomen,
met een acte van be-
roepinge derselve ge-
meente op mijn persoon
met eenparige stemmen
gevallen, en van de
Weled. en Agtbare Magi-
straat aldaar geappro-
beert (goedgekeurd).
Hierop hebben de Heren
Consistorialen mij ge-
vraagt, wat voor resolu-
tie ik daar op had ge-
nomen; waarop geant-
woord, dat ik mij na
een voorgaande welbe-
dagtsame berading, en-
de rijpelijke afweeginge
mij in dit gewigtig stuk
te doen stond, in mijn
gemoed en overtuigd
gevonden, om dese be-
roepingen aan te ne-
men.’

Dreux nam op 30 oktober
1718 afscheid. De kerken-
raad schreef:

Gedeelte uit het notulenboek van het consistorie (7 oktober 1711) waarin
melding gemaakt wordt van het beroep van ds. Dreux.

‘Petrus Dreux in AD 1711 alhier tot onsen ordinaire (gewone) prediger is beroepen en bevestigt alsme-
de dat syn Eerw van dien tijt tot hiertoe sijn ambt en bedieninge met alle naerstigheit ende ijver
hebbe waergenomen met eenen Christeliken wandel bekroont so dat wij met de geheele Gemeente
alhier hadden gewenst dat sijne Christelijke leer en stichtelijk leven hadden profyteren konnen, maar
naedien het Godts voorsienigheit heeft belieft denselven van ons tot sijne Gemeente in ’s Heerenber-
ge te beroepen, so hebben wij ons sijnen heiligen wille onderwerpen ende Sijne Eerw tot onze leed-
wesen dimitteren (scheiden) moeten, verhopende dat Godt desselfs arbeid gelieve te segenen. Dat
veele sielen den Heere Christo toebrengen mogen.’

Na ruim twee jaar in ’s-Heerenberg gewerkt te hebben, vertrok Dreux op 10 november 1720 naar
Doetinchem. In 1757 ging hij met emeritaat. Nog in hetzelfde jaar, op 7 november, overleed hij.
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