
Leon(h)ardus Artopaeus (eigennaam: Bäcker)  
 
Artopaeus, waarschijnlijk een zuid-Duitser, heeft vermoedelijk in Basel gestudeerd. Hij werd predi-
kant te Griethausen en Brienen. In 1617 kwam hij naar Zevenaar. Artopaeus was een geleerd man 
die zijn preken doorspekte met Latijnse citaten. De kerkgangers hadden al gauw moeite met hem. 
Op de inhoud van zijn preken hadden ze niets aan te merken: hij verkondigde met grote ijver ‘de 
gezonde leer’. Helaas konden ze zijn Hoogduits moeilijk volgen: Platduits (Nederduits) kon of wilde 
hij niet spreken en het Liemers was hem vreemd. De roep om zijn vertrek klonk steeds luider, te-
meer, omdat hij veel dronk, soms zijn diensten verwaarloosde en of door boeren uit de modder ge-
haald moest worden.  
 

‘Up den 14 oct AD 1619 ist der prediger und wolgeleerde Ds. Leonardus Artopaeus wor keinen ehrwae-
rten kercken waer der gereformirde gemeinte zu Liemers und der Stadt Sevender up dat Slot ersche-
nen, und begert das man hem wilde met eheliche demissie, middelende attestatie van ges…leher, om 
te beter an ander platzen acceptiren und angenomen werden mögten.’  

 
Een groep gemeenteleden wist te bereiken dat Henricus Schuerhovius hulpprediker werd. Deze pro-
beerde Artopaeus te verdringen, vooral nadat hij schoonzoon van ouderling Cornelis Slecht, broer 
van burgermeester en kerkmeester Frederik Slecht, was geworden. Artopaeus richtte zich tot de 
keurvorst en de synode. Deze konden hem onvoldoende hulp bieden. Na enig aandringen legde 
Artopaeus zich erbij neer en verklaarde zich bereid om zich terug te trekken ten gunste van zijn 
opvolger. Sinds de herfst van 1620 deed hij geen dienst meer. In augustus 1622 vertrok hij naar Or-
soij. 
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